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UZAYLILAR 
VE UÇAN DAİRELER 


Sevgili çocuklar, 

Bize gelen mektuplarda, ansiklopedi eki ile ilgili olarak en çok şu 
sorular soruluyor:“Başka gezegenlerde hayat var mı? Uçan Daireleri 
anlatacak mısınız?...” 


Bu sorulara “Uzay Ansiklopedisi”nin ileriki formalarında cevap 
bulacaksınız. 


Bildiğiniz gibi, ansiklopediniz- 
de bugüne kadar ancak Güneş 
Sistemi içinde kalan gezegenlerden 
söz ettik. Fakat Ay'ın fethini ve 
Güneş Sistemi içindeki bazı araştırmaları anlattıktan sonra, sistemin 
dışına çıkacağız. Bugüne . kadar 
elde edilen bütün bilgileri, dünyanın en ünlü astronomlarının görüşlerini sunacağız. Bu arada, 
uzayda canlı olup olmadığından, 
uçan dairelerin esrarından ve kurulmakta olan uzay şehirlerinden de 
söz edeceğiz. Sanırız o bölümler 
ansiklopedinin en meraklı ve heyecanlı bölümleri olacak. 


Ansiklopedide verdiğimiz bilgileri kurgu-bilim romanları ile 
karıştırmayın. Kurgu-bilim romanlarında anlatılanlar hayal ürünüdür. 
Biz ise gerçekleri yazıyoruz. Ama 
öyle yeni buluşlar, öyle gerçekler 
ki, bazıları hayali bile aşıyor. Yani 
kurgu-bilim romanları bu gerçeklerin gerisinde kaldı.. Hepsini öğreneceksiniz. 


Geçen hafta verdiğimiz uzay 
posteri gibi daha başka posterler 
vermemizi isteyen okurlarımız da 
çok. 

Hem o tür posterleri, hem 
önümüzdeki aylarda uzay laboratuvarlarından gelecek son resimleri 
yayınlayacağız. 

Mutlu yarınlar 
sevgili çocuklar. 
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ERLERİ, 16. SAYFADA 


24. SAYFADA 
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49. SAYFADA 


CUMA GÜNLERİ ÇIKAR 


16 OCAK 1981 SAYI:3 
GENEL SAYI: 196 


CİLT:16 


Sahibi: 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık 
A.Ş. adına: KEMAL ILICAK 


Genel Yayın Müdürü: Refik ÖZDEK 
Yazı İşleri Müdürü: Gürbüz AZAK 
Teknik Yönetmen: Muzaffer ILICAK 


ADRES 
Tercüman Çocuk Dergisi N 
“Tercümar Tesisleri - Topkapı İSTANBUL 
Telefonlar: 25 42 10 - 25 42 20 
ARONE 
Altı aylık: 500 TL Yıllık: 1000 TL 


Yurt dışı abonelerine posta masrafı eklenir 


O Döğive Baskı: Tercüman Gazetecilik | ve Matbaacılık A.Ş. Tesisleri 


3 KALBİMİZ 

İnsan kalbinin ağırlığı erkeklerde 
265, kadınlarda 230 gramdır. Ancak 
bazı kişilerde bunun azalıp çoğalması 
normaldir. Kalp atışı dört safhada 
olur. Ve ortalama her dakikada 
65-75 defa tekrarlanır. Kalp atışları 
basit şekilde bileklerimizde dinlenebilir. 


TELEFONDAKİ “ALO”NUN 
ANLAMI 

Telefon konuşmalarında anahtar 
kelime yerine geçen “Alo”nun başlı 
başına bir anlamı yoktur. Zamanla 
şimdiki halini almış bir kelimedir. 
İlk. yıllarda “Hello” veya ona benzer 
kelimelerle o konuşulurken zamanla 
bunlar daha kısa seslere dönüşmüş 
ve bugünkü şeklini almıştır. Bugün 
dünyanın her yerinde az farklarla 
“Alo” telefon konuşmalarının ilk 
sesidir. 


Kısa cevaplar 


DENİZLİ'DEN DİLEK 
AYTEKİN'E; İstediğiniz 
kitap veya dergilerin Türkçe basımları çok azdır 
Yabancı dillerden isterseniz birçok kaynak bulabilirsiniz, HAŞET KİTAP. 


EVİ, Galatasaray-İST, veya . 


SANDER KİTABEVİ, Şişli-İST. adreslerine başvurduğunuzda size yardımcı 
olacaklardır. 


Selâmlar, ba 
şarılar 


H.İbrahim KARDEŞ 


© Kısacevaplar 


Zeki YILMAZ Orhan KILIÇ 


BİZE YAZAN OKURLARIMIZ 


MALATYA'dan: Gökhan Tahtalı; 
ÇAYKARA'dan: M Fatih Niyaz 
Oğlu; MANİSA'dan" İlker Alut; 
DENİZLİ'den: Dilek Aytekin; 
BURSA 'dan: Tamer Perman, Ke. 
nan Çavuşoğlu, Coşkun Çakır; 
UZUNKÖPRÜ'den: Ayhan Yük. 
sel; YİLDIZELİ'nden; Orhan Kıliç; KÜTAHYA'dan: H. İbrahim 
Kardeş; KAHRAMANMARAŞ”. 
tan: Cafer Çalışır; NEVŞEHİR. 
den: Halit Apaydın; İSTAN. 
BUL'dan Tolga Çalikavak, 
Hakan Çalıkavak, Asım Çoban. 
Cengiz Yakın, Ali İhsan Özaktaç; 
MALKARA'dan: Uğur Eğer; 
ÇEŞME'den: Sabri Usta; İZMİR- 
den: Binnur Karatepe, Günay-Ka 


rapınar. Cumhur Güngör; BAY- 
RAMİÇ'ten: o Zekeriya © Tor; 
TRABZON'dan; Akin Değer; 


ANKARA 'dan- Dursun Kuveloğ: 
lu, Orhan Kaya. Ali Bostancı; 
DURSUNBEY'den: Hüsnü Avci; 
ERZURUM'dan: Ali Genç; YOZ. 
GAT'tan: Yaşar Darıcı; BİTLİS". 
ten: Cemalettin Epçaçan. 


© KAHRAMANMARAŞ '— 
TAN CAFER ÇALIŞ— 
LAR'A; Nisan ayından 
sonra Mili Eğitim Mü. 
dürlüğüne gidiniz sanırız istediğiniz bilgileri vereceklerdir. Selâmlar. 


*Uyduların sayısı hayli 
fazladır.Dörtbin civarında ki 
uydudan teker teker söz. 
edilmesi biraz güç, Ancak 
"Uzay Ansiklopedisi"'nde 
yeri geldikçe bunlardan 
bahsedeceğiz. 


© Kısacevaplar 


, Fatih NİYAZOĞLU 


Gökhan TAHTALI 


© Hüsnü AVCI 
ci 
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Coşkun ÇAKIR 


Ali BEŞİRACI 


TAMAM İT kuLUBEMİ BOYAMAK İCİN 
ARADIĞIM KİRAZ KIRMIZISINI NİHAYET 


Bu PÜSKÜRTMELİ BOYA- 

LARI İLK BASISTA iSTENİ- 

LEN YERE PÜSKÜRTMEK 
MESELE... 


BATTI 


NOLACAK ŞiMDi” Meni” 


YÜZBAŞI 


Yazan ve 2 
SANLI LA AN 
N 


rewade yüzbaşı Olga'yı kaçıracaktır, Yalta'da Olga ile gerekli planları Yapan Volkan Er 
jmee bir nükleer denizaltı ile buluşma Yyeilne gider Valery ve Olya denizaltıya alını; Fak 
Rus savaş yemuleri yaptıkları: ikaz atışıyla denizZulty yaralar Kantamanımız ve arkadaşları derizaitıda /00 


NOLKAN / VALERY/ Si2 DE iLk 
SEFERLE GİDİN / 


Oradan 


bire bitiveren 
e yaşamaktadır 


FORMALTE GEREĞİ DE OLSA Bi BEN DE KALIP OLGA'YI TKNA 
HAREKÂTIN KOMUTANI OLARAK ETMEYE ÇALIŞMALIYI 
GELECEK SEFERLERİ BEKLEYE- 

BİĞRİM... ACELEM YOK... 


İri 


N 


—İ 


(maTARMA ARACI SAĞ KALANLARIN ÜÇTE BİRİNİ PRETTY ŞİLEBİNE 
GÖTÜRMEK ÜZERE AYRILDI... 


ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYORDU. 


BU ARADA RUSLARIN RANGER'İ ir 


İRERLKELİ BİR BEKLEYİŞLE GEÇEN SAATLER BOYUNCA, KURTARMA ARACI 
a SEFER DAHA YAPAN Ş NE PERSONELİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜ DE PRETTY 
ŞİLESINE TAŞIMIŞTI... 


DENİZALTIDAKİ HAVASIZLIK 
DAYANILMAZ BIR NOKTAYA 
ULAŞMISTI. 


RUBSAL 
DENGESİ 
BOZULMUŞ 
OLAN 
OGA . 
ELİNDEKİ 
TABONCANIN 
ARKASINA 
SIĞINARAK 
GEMİDE 


EDİYORDU... 


ÖNCE REAKTÖR 
/ 4 İLANLANDIRALIM.. 


ği NOV. TÜM SİSTEML LİŞMAYA BASLADI 


z 2 EL 
DAHA FAZLA DAYANA- 
MADILAR DEMEK 


BATIK DENİZALTININ YERİNİ BULDUK. GENERAL ROZA ) 


RUS PALGIÇLARI 
AŞAĞI İNERKEN 


HEMEN 
DALGIÇLARI 
İNDİRİN." 


| 
a | 


EŞİME GÖNDERİLMEK ÜZERE BiR 
MEKTUP YAZIYORDUM 


ON 


ARTIK 


" ELİMİZDEN 


RUSLARA BIRAKAMAA is 
MEKANIZMASINI ÇALIŞTIRIP SITMEK | 
İSI ŞANSA BIZAKMAK OLUR | 
KALACAĞIM VE RANGER'İ 


EN KALACAĞIM VOLKAN... ALDIĞIM | 
İSLER KESİN... BU DENİZALTIYI 
TAHKRIıPR 


Yok E- 
DECEĞİM. 


7 NE KENDİNİ DE. 
NE DİYECEĞİMİ 
BİLEMİYORLUN 


BLAİR 


RNE GÖRE JiLL SELKİ GÜZEL 
SAYILMAZ... FAKAT BENMİ 


BAŞKALARININ STANDART ÖLÇÜLE- 
DEĞERİ 


ON YiLLiR 
EVLİLİĞİ - 
MIZIN HER 
YILI BENİM 
İCİN, BIR 
ÖMRE 
BEDEL... 


ONUN CESARE- 
TİNİ, SABRINI, 
RUHUNUN DUR 
DURU KAYNA- 
ĞINDAN KOK 
ALAN SoyLu, 
SICAK 
DUYGUL ARIN 
TGTENLİĞİNİ 
KİMSE 
ZENİM 
KAPAR 


Bu MEKTUPTA ONA SİGORTA TAZ- 

NMİNATIMDAN SÖZ ETTİM NE GELECE- 

Gi HAKKINDA TANSİYELERDE BU- 
LUNDUM... 


AKİ ENİMİZİN BAHÇE- 
KOŞUP OYNADIĞINI 


KAPNELENCİ 
GÖRÜR GiBi 


RUM... 


GOZ- 
OLLİYO- 


TEKRAR EVLENME - 
SİNİ SÖYLEDİM... O'NU 
NE KAPAR ÇOK 
SEVDİĞİMI ANLAT- 
TIM FAKAT JİLL 
BUNU ZATEN 
BİLİYOR 


209 MİLYON DOLAR- 
Lik BİR DENİZALTI 
KAPTANININ YILLIK 
20 ŞiN DOLAR Lc- 
REYİTLE EVİMİZİ 
GÜL GİSİ GECİNDİ- 
RİP YÖNETEN 


ip ERAN BR KAMİ- İÇEMDEKİLERLE HABERLEŞMEK RUS DALGICI RANGER'İN ÜSTÜNE 
Razk NDE BOLUP Nİ İCİN BU ÇEKİGTEN BAŞKA ARACI- İNMİŞTİ — 5 
Ki YOK, 


- ZE 
i ' 0 p j ) 

DEN ALINAN MUTLULU- 5 $ I 

SUNUN ANILARIYLA BAŞ a .. p| 

BAŞA BIRAKIRKEN, O 

ANILARA AC! KATACAK 

AYRINTILARI BELİRT 

MEKTEN KAÇINDIM... 


| 
KILANUZ KASLOYL DENİZALTIYA 
BAĞLAYAYIM.. SONRA ONU YUKARI 
GEKMENİN BiR YOLUNU BULURUZ 
 NORS İLE 
GÖNDERDİĞİM 
MESAJA KAR- 
SUK VEZMİ- 
YORLAR 


RUS DALGICI KILANUZ 57 
KASLONYU SAĞLADI 


SIZ GİDİN / NE OLGA'YI NE DE KAPTANI KARARLARINDAN CAYDIZMA 

ISZAR ETME VOLKAN... 2 GİİN. NE OL 1 a yi 

GİTSEM NE OLACAK KI? BEN KAPTAN MZ İMKANSIZ e lamine ÖLMEK e ye. 
< 


2 0 


HOŞÇAKAL BLAİR... 
CESARETİN icİN 
ÖYLEYECEK 

LOM! 


ENİ KİÇ UNUTMA - 
OCA. 


KLÜÇUK DENİZALTI 
| SON GRUBU Pp; 
ALARAK PRETT/ SİLLE BEKRİ. 


DENİZALTININ SON ADAMLARINI DA ALAN RU 
PRETTY ŞİLEBİ HIZLA UZAKLAŞMAYA BAŞLADI... 


S5 KARASULARI DIŞINDAKİ 


1 


BEN BİRLEŞİK DENLETLER DONAN- 
MASINDAN 'RANGEZ ATOM DENİZ- 
ALTISI KOMLİTANI N 

RUS YETKİLİLE - 

RİNE SESLE - 

NİYOZLUA... 


GEMİLERİNİZİN PATLAMADAN 


GÖRMEMESİ TGİN 


ZARAR Ç 
EN AZ ON MİL UZAKLAŞMALARINI TANSİYE EDERİM... 


a 


ARTIK YAPILACAK 
TEK SEY KALMIS- 
TI VEPA TÖRENİ 
Cok KISA VE 
LU ULU ipi. 
HERSİBE AGLAMA - 
MAk İSİN KENPİ- 
LERİNi ZOZ TUTU- 
. YORLARDI--. 


e. 


Nİ 


ADAM, KUYRUĞUNDAKİ ZEHİRLİ TENEYİ 
KENDİNİ NE SİLAHKLARINI YOK ETMİŞTİ 


ELİNDE, DÜNYANIN BÜYÜK BiR BÖLÜMÜNÜ 


YOK EDECEK KAPAR GÜÇ OLAN 
BAŞINA BATIRAN AKZSEP GİBİ 


» 


PATLAMA GÜNEYE 
POĞRU YOL AL- 
MAKTA OLAN 
ZE PRETTY SİLEBİN- 
PEN DE PUYUL - 
MUŞTU . BURNU - 
NU İSTANBUL BO- 
ZAZINA GEVİREN 
BİLEP YOLUNA 

-| PEVAM ETTİ. 


TEŞEKKÜR EDERİM 


SİZ DE BIR KADINDAN BEKLENMEYECEK 
KADAR CESURSUNUZ YÜZBAŞI OLSA. 
KALP BANA MORAL VERDİĞİNİZ İÇİN 


İNE KAPTAN HER SEYİ SONA EE. 


DRECEK DÜĞMEYE BASTI. 


Dünyanın 
yalnız üç 
bölgesinde 
kimse 
ihtiyarlamı yor 


BAHÇESİNDEN topladığı patateslerle evine döiten 117 yaşındaki Gabriel 
Chapnian. Uzun yaşamanın Sırsının 
çok çalışmak ve kararında yiyip içmek olduğunu söylüyor. ) 


100 yaşını aştıkları halde 
ihtiyaramayan 
onbinlerce delikanlı var 


| 


Genellikle süt, 


yoğurt ve sebze yiyen 
bu kişilerin hepsi de 
hem neşeli, 


hem telâşsız 
hem de öfkesiz 


İKLİN VE HAYAT 

Ortalarna ömür ülkeden ülkeye degişir. Bazı bölgelerde insan ömrü, ortalama hayat süresinden daha kısa, 
kimi yerde daha uzundur. 

İnsan ömrü ile, beslenme ve çalışma şartlarının yakın ilişkisi olduğu 
bilinir Ancak insan ömrünün uzun 
veya kısa oluşunun iklim şartlarına 
da (en az bunlar kadar, hatta daha 
fazla) bağlı olduğu da bir gerçektir. 

Bugün dünyanın bazı yörelerinde 
yaşı yüzü geçmiş kijilerin çokluğu, 
bunun en açık delilidir. 


120 YAŞINDA «T ÜSTÜNDE 
Güney Amerika'da And dağların- 


Vilcacamba köyü, Pakistan'da 


daki 
Sarakurum dağlarında Ilvaza bölge- 
si, Sovyetler Sirliğinde Gürcistan eyaleti en uzun yaşayan insanların çoğunlukta olduğu yerlerden başlıcalarıdır. 

Bu yaşlı insanlar köşeye çekilip 


duran, kişiler değillerdir. 120-130 
yaşlarında bile sürekli çalışırlar. Boş 
zamanlarını değerlendirmek için yaptıklarını, gençler arasında bile "benim" diyen pek kolay yapamaz. Yazkış demeden buz gibi nehirlerde yüzmek, bindikleri atları dört nala sürerek çevrede gezip dolaşmak, günümüzde şehir hayatına alışkın gençlerin yapabileceği şeyler değildir. 


YAŞLI DELİKANLILAR NEREDE? 


Aslında, dünyada yüz yaşını aşmış 
kişilerin sayısını tam olarak bilmek 
elbette Ki mümkün değil; Ancak top- 
lu olarak bulundukları yerler belirlenmiş durumda. 

Meselâ Kafkasyada 1970 yılında 
yapılan sayımda, her 10 bin kişiden 
5'inin yüz yaşın üstünde olduğu anlaşıldı. 

“ 1973 yılındaki araştırma Azerbeycan'ın bir dağ köyünde yaşayan Sirali 
Muslimov'un 168 yaşında olduğunu 
gösterdi. Ve o gün için, dünyadaki en 
yaşlı insan olduğu kabul edildi. 

Sirali hâlâ bahçesinde çapa sallı: 
yor, ata binmekten geri kalmıyordu. 
Eşi de 120 yaşındaydı. Ve tam 102 
yıllık evliydiler. 


BİLGİNLER MERAKLANIYOR 


Uzun ömürlü Kişilerin bulunduklari yörelerde bilim adamları zaman 
zaman araştırmalar yaptılar.. Çeşitli 
yerlerde bir asırdan fazla yaşamış 15 
bin kişinin durumlarını “incelediler. 
'Tabirilgi çekici sonuçlara vardılar. 

Bunlardan yüzde 70'i canlı ve hareketli bir hayat yaşıyordu: Yüzde 
60'ı: yıllardan beri âlıştığı çalışma 
temposunu sürdürüyordu. Asıl şaşirtıcı sonuç, bu insanların çalışmaktan 
vazgeçip bir köşeye çekildikleri zaman kısa sürede öldüklerinin . görülmesi oldu. i 

Araştırmalar, 80'ini aşmış kişilerin özgür olmayı, her zamandan daha 
fazla istediklerini ortaya koydu. Ayrıca sinir gerginliğinden, telâştan, 
sıkıntıdan uzak kişilerin, uzun ömürlü oldukları görüldü. 

TEMİZ HAVA VE 
YÜKSEK DAĞLAR 

Dünyanın en yaşlı insanlarına 
daha sık rastlanan kesimler, genellikle şehirlerden uzak, temiz havalı dağlık yöreler. 

Normalin üstünde ömürleri olan 
kişilerde soyaçekimin rolü olup olmadığı da kesin olarak bilinmiyor. 

Bu kişilerin beslenme düzenleri incelendiği zaman, yüzde 60'ının ço- 
Zunlukla süt ve sütlü mamullerle sebze ve meyva yedikleri görülüyor. Tabii bunlar et de yiyorlar. Ancak gerekli kalorinin yüzde 70'ini bitkisel, 
yüzde 30'unu hayvansal ürünlerden 
sağlıyorlar. Süt ve peynir ön Sırada 


yer alıyor. g 


Dağlık bölgelerde 


temiz hava ile 


içiçe Yaşayan bu insanlar 
oturmayı sevmiyor 


İŞTE KİMSENİN İHTİYARLAMADIĞI, YERYÜZÜNÜN ÜÇ GARİP BÖLGESİ 


dü 2 
Di 1 


KAFKASYA 


e R 


arpio. 123 yaşında 


Kabul Hayat henüz 99 yaşında 


Sirali Müslimov 168 yaşında 


YAZISIZ 


MÜZİSYENMİŞ 


Bir âile toplantısındaydılar Piyano çalmaya yeni başlamış bir kadın, Chopen'in son derece romantik 
bir parçasını çalmıştı. Nezaket gereği alkışlandıktan sonra yerine dönerken, köşede sessizce ağlayan bir 
ihtiyarın yanına sokularak sordu: 

-Beyefendi, herhalde siz Polonyalısınız? 

-Hayır efendim, ben müzisyenim, 


ÜZÜLME DOSTUM 


Arabasında bir para çantası bulan namuslu şoför, çantayı derhal sahibine teslim etmek istedi . Çantanın içinde adresde vardı . Ancak,o 
gün aniden hastalandı, Birkaç gün evde yatmak zorunda kaldı. Kalkar 
kalkmaz, doğru çantanın sahibine gitti. Çantanın sahibi hemen paraları 
saydı. Tam tamına 300.000 lira yerinde duruyordu. 

-Şoför: 

-Hastalandığım için biraz gecikerek getirdim. Özür dilerim, dedi, 

Adam pişkin pişkin cevap verdi: 

“Üzülme dostum, insanlık hali, Ben de senden üçyüz bin liranın bir 
haftalık faizini almam, olur biter, 


-Ahmet! Ne o jimnastikten vaz mı geçtin? 


“Tamam, Şimdi gideceğimiz yönü buldum! 


AH ŞU FİYATLAR 


Gömlek almak için magazaya girmişti. Beğen- 


diği birinin fiyatını sordu. 


- Tezgâhtar fiyatı söyledikten sonra, müşteri 


hayretle ıslık çaldı. Sonra bir başka gömleğin 
fiyatını sorunca tezgâhtar: 

-Bu mu? İki ıslık. 


-Böyle balık tutmakta inat edersen, korkarım bir daha, 


denize hiç açılamayacağız! 


| 


“ gım birşey yok. Ama ti 


OTUZUNCU ÇORAP 


seslendi: i 


Nerede kaldın kardeşim, haydi. 


Kırkayak: a 

-İki-üç dakika daha müsaade et 
dostum. . Ayakkabılarımı (giydim. 
Şimdi sıra, otuzuncu çorabımı değiştirmeye geldi. 


BÖCEK 

Turist olarak bulunduğu bir ülke- 
"de kahvaltı yapıyordu. Reçelinin içinde bir böcek görünce durdu. Çantasın- 
dan sözlüğü çıkarıp sayfaları - karıştırmaya başladı. Tam bu sirada gar- 
son yanına yaklaştı ve yardımcı olmak 
istediğini belirtti. Adam, tabağını 
gösterip: 

, zŞuna ne dendiğini anlamak istemiştim de... 

-Böcek, denir efendim. 

Adam güldü: 

-O zaman söyleyin bakalım, bu 
böcek orada ne arıyor? i 


VİZİTE ÜCRETİ 

Doktor, yolda gördüğü eski 
müşterisine; 

“Merhaba, dedi, nasılsınız bakaım? i 

Adam, önemli bir sir veriyormuğşcasına doktora fısıldadı: 

-Nasıl olduğumu söylerim ama, 
bir şartım var! 

“Neymiş o? 

-Bu cevabım için de vizite ücreti 
istemezseniz. 


FARE SÜTÜ 
Tıp Fakültesinde hayvan sütleri 
anlatılıyordu. Sıra fare sütüne gel 


Profesör, onu anlattıktan sonra, öğ- 


vencilere sordu: : 
-Söyleyin bakalım, farelerin sütleri niçin sağılmaz? 
Arka sıralardan bir öğrenci cevap 
verdi: i 


efendim. 


DALGIN ADAM 
Dalgınlığıyla ünlü bir ai 


tor diye veterinere giti ; 
riner. de en az hastası kadar dalgıı 


ım, dol 
V 


“dı. Uzun uzun muayene ettikten son- 


Taj m 

e şaştım doğrusu, dedi. 

asta hayretle sordu: 

“Lütfen doktor bey, bana gerçeği 
söyleyin: Durumum çok mu kötü? 

Rica ederim, sizden 


hastalık bir tavşan hastalığı 


-Altlarına kova girmediği için 
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Kulüpler geçmişiyle de yaşar 


Beşiktaş 14 yıldır şampiyon olamıyor 


BİR spor kulübü için taraftar sayı. 
sının az veya çok oluşu büyük önem 
taşır. Taraftarları fazla olan kulüpler 
hem maçlarda büyük destek görür, 
hem de parasal güçlükleri daha kolay 
yenerler. 


TAKIM TUTMAYA KAÇ 
YAŞINDA BAŞLANIYOR 


Şu veya bu takıma eğilim çok küçük yaştan başlar. Bu eğilimin belir- 
, mesinde ailenin, çevrenin, bir ölçüde 
de alınan sonuçların rolü vardır. Fakat bunlardan çok daha önemli etken, o kulübün geçmişteki durumu,temelinin sağlamlığı ve Türk sporunun 
gelişmesine olan katkısıdır 

Beşiktaş 14 yıldır Türkiye ligini 
şampiyon olarak bitirmedi. Son şatmpi- 


Fakat, hâlâ binlerce taraftarı var... 
Hem de, Beşiktaş'ın 

şampiyon olduğunu hiç görmeyen 
binlerce genç taraftar... 


yonluğun kazanıldığı yıl daha okula 
yeni başlayan çocuklar bugünün 21- 
22 yaşındaki gençleridir. Beşiktaş 
şampiyon olduğu zaman, bunun sevincini yaşayamayacak kadar küçük 
yaşta bulunan, hatta o yıl daha doğmamış olan kişilerden yüzöinlercesinin günümüzde Beşiktaş'ı destekleyişi son derece önemlidir. 


ÇOK SAYIDA GENÇ VAR 


Beşiktaş taraftarları arasında 
çok sayıda gencin de bulunuşu, 
kişilerin bir kulübe sempati duyma 
larının yalnız kısa süreli başarılara 
bağlı olmadığını gösteren en önemli 
delildir. 

Çünkü bir kulüb mazisi ile de yaşar. 
Ve işte bir kulübe "Büyük" sıfatını kazandıran da budur. 


Herkes korner atamaz 


BÜYÜK MEHMET VE ŞÜKRÜ GÜLESİN EN İYİ 
KORNERCİLER ARASINDAYDI. 


FUTBOLDA "Köşe atışı", gol getirme ihtimali kuvvetli bir atıştır. 

Top maç sırasında kaleyi savunan 
oyunculardan birine değerek, savunulan kalenin yanından dışarı çıkarsa, 
oyuna, karşı takımın yapacağı köşe 
atışı ile başlanır. 

Top çizgiyi kalenin hangi yanından geçerek dışarı çıkmışsa atış o 
köşeden yapılır. Ayrıca köşe atışında topun konacağı yer, dörtte bir 


Altı yaşına kadar 
yürümeyi 
beceremeyen 


ömer Besim Koşalay tam 
29 Türkiye rekoru kırmıştı 


Atletlerimiz içinde en fazla 
rekor kıranlardan biri de 1924. 
1930 yılları arasında pistlerin yıldızı olan ömer Besim Koşalay'- 
dır. 

Ufak tefek yapısına rağmen 
ömer Besim 6 ayrı mesafede 
29 Türkiye rekoru kırmıştı. Ünlü 
atletimiz yalnız atletizmde değil, 
güreşte de başarılı olmuştur. Ayrıca Galatasaray birinci takımın- 
da futbol da oynamıştır. 

İşin garip tarafı; atletizmde, 
güreşte, futbolda başarılı olan 
ömer Besim Koşalay'ın altı yaşına kadar düzenli yürümeyi bile 
doğru dürüst beceremeyişidir. 


Futbolcu da 
rekor kırabiliyor 


Bir ingiliz oyuncusu 3 yılda 
200 maç oynadı 


m — 


daire şeklindeki çizgi ile belirlenmiştir. 

Korner atışında top hiç kimseye 
değmeden kaleye girerse gol olur. 
Ayrıca köşe atışında, bir başka oyuncu topa dokununcaya kadar ofsayt 
olmaz. 


KORNERİ HERKES ATAMAZ 


Tehlikeli atışlardan biri olduğu 
için, takımlarda köşe atışı kullanacak 
futbolcular özel bir çalışma yaparlar. 
Köşe atışı yapılacağı zaman takım elemanlarının ,kale sahası içinde nasıl 
yerleşeceği,davranış şekilleri de maç 
öncesi kararlaştırılır. Korner atacak 
takımın savunma oyuncularından iyi 
kafa vuranlar da, gerektiğinde karşı 
kale önünde gol aramak için ileri çıkarlar. 


Köşe atışı ustalık ve görüş isteyen 
bir iştir. Vuruşu yapacak oyuncu, 
kendi arkadaşlarının ve kaleyi savunan takımın elemanlarının yetenekleri ve atış yapılacağı anda bulundukları yerleri dikkate almak zorundadır. 


Bütün bunları hesaplayarak topu bazen kendine yakın direğe, bazen uzak 
direğe, bazen de kale sahasının ortasına doğru gönderir. Topu yerden mi, 
yoksa havadan mı atmanın daha yararlı olacağına o anda karar verir. Gerektiğinde, yakınına gelen arkadaşına 
pas vererek topu oyuna sokar. 


Çok usta oyuncular zaman zaman 
topa falsolu vurarak kaleciyi şaşırtıp, 
doğrudan doğruya kale içine doğru 
atıp gol şansı ararlar. 


Bizde geçmişin ünlü futbolcuların- 
dan Beşiktaş'lı Şükrü Gülesin, futbol 
tarihimize en iyi köşe atışı yapan futbolcu olarak geçmiştir. Şükrü kornerden doğrudan doğruya çok gol atmıştır. Bugün en tehlikeli köşe atışı 
yapan futbolcu Altay'ı B. Mustafa 
ve Beşiktaş'ın genç futbolcusu K. 
Halük'tur. Geçen sezonun sonunda 
futbolu bırakan B. Mehmet de çok 
iyi köşe atışları yapan bir futbolcuydu. 


Liverpool ve İskoç milli fut- 1 


bol takımı elemanlarından Dalglish bir kaç rekor birden kırdı. l 

Evvelâ 3 yılda tam 200 maç 
oynamakla kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Ayrıca bu üç 
yıl içinde sakatlanarak oynayamayacak duruma düşmeme başarısını da gösterdi. 

Tabii, sahaya çıkmasını engelleyecek bir ceza almadığını da 
söylemek lâzım. 


ÜLKESİNİN 600 MİLYON LİRAYA 
SATMADIĞI SPORCU: 


Arjantinli Maradona 


Arjantin'de 
yılın 
futbolcusu 
Maradona 


; 


takım üzerinde duruldu 


«Yılın Futbolsusu» seçildi 


DÜNYANIN pek çok ülkesinde 
futbol, en fazla seyirci toplayan sporlar arasında yer alır. Bu yüzden "Yılın Sporcusu" seçilirken, bazı ülkeler- 
de "Yılın Futbolcusu" seçimi de 
yapılır. 


Bu yıl Güney Amerika ve bazı 
Avrupa devletlerinde "Yılın Futbolcu: 
su" olarak Arjantin'in genç yıldızı 
Maradona gösterildi. 


Maradona gerçekten son derece 
yetenekli bir sporcu İspanya'nın Barcelona takımı transfer ücreti olarak 
600 milyon lira teklif etti. Ancak 
Arjantin Futbol Federasyonu bu 
transfere izin vermedi. 


Avrupa'da "Yılın Futbolcusu" 
olarak Federal Almanya'da Bayern 
München'li Rummenigge en fazla 
oyu toplayan sporcu oldu. 


Bizde "Yılın Futbolcusu" seçimi 
yapılmıyor. Bu konuda özel anketler 
düzenlenmedi. Ancak yayın organlarının "Yılın Sporcusu Adayları" listesinde iki de futbolcunun ismine rastlandı. Bunlar Trabzonspor'lu Şenol 
ile Bursaspor'lu Sedat II oldu. Bunlara aralarında bir seçim yapmadan 
“Yılın Futbolcuları" dememiz her 
halde yanlış olmaz.. 


"Yılın Sporcusu'' seçiminde biz de ilk defa bu yıl, bir sporcu değil bir 
Ve voleybolde Avrupa'da ikincilik kazanan Ecza- 


cıbaşı bayan voleybol takımı elemanları "Yılın Sporcuları''seçildiler 


Yeni başladık 


MAMUTLARIN 
KRALI 


İSTİYORDUM. COK 
SEVİNÇLİYİM 


m RAN es 
OHAMA'YI GÖZ 
REMİYOZUM ! 


OHAMA NERDE 7 XV sEy... OHAMA 
ÖTEKİ KAPINLARINİ, KABİLEYİ TER- 
ARASINDA O Ni- İN 


ÇİN YOK 77 


TERK Mi ETTİ 7... TOPAL NUN'LU VE KAPLANI 
YANI BAZI SAVASÇI- |ARAM'I DA GÖREMİYORLM... 
LARLA BİRLİKTE 

AVA'MI GiTTi 7 YOKSA.. 


HAYIR 7 

GENÇ KAPIN KA- 

BİLEYİ TAMAMEN 
TERKETTİ. 


İTAMAMEN Mi 77 BELN ANLATMASI ZOR VE 
Kİ ONL... AMA KONUS KA-) ACI SEYLER OLDU TUN-| 
GAL. ACI GERÇESİ SEN 

DE ÖĞRENECEKSİN F 


z 


N BÜYÜK SICAKLAR KAÇTI MIT SNEEN OLANI OLDUĞU 
GELMEDEN AYLARCA İHANET HA: GiBi SÖYLEDİM! . 
ag ÖNCE BiR ESiR YAKA- HAYIR Pimli BUNA DZÜULDUGĞUNU, 


LAMISTIK. OHAMA O 
a, ESiRi SERBESİ BI- 
RAKTI VE ONUN- 


KIRILDI | ANLIYO- 
NA INANA— İM 
MAM 


eN 


OLAMAZ ' OHAMA iHA- 
NET EDEMEZ ! GMORLAR 
ONA İyi BAVRANDI,ONU 
bı <AZDESLERİNDEN 
AYIZMADI..O ZA GMOR- N | 
si 7 


NE OLDUĞUNU ANLIYORUM YN N X 
EEN " ONU GİTMEYE MECBUR NN 
ETTİNİZ 7 BUNU BİLİYOR- 
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LARI KARDES SAYDI. 
# Re 


NE KAPAR ACI OLSA 57 
DA , KALIM POBRL > 
SÖYLÜYOR... BEN 
TANIĞIM £.. 


BENDEN DE Mi ŞüP- 

HE EDECEKSİN (öy- 

LEYSE ÖNCE BENİ 
D 


Gecenin karanlığında bir adam 


AE ” 5 7 
KARDESİM TUNGA başını alıp gikmisti... 


NIN KAFASINA SEY- 


ÇOK SARSICI 
BiZ PURZUMLA 


TAN GİRMİS SANKİ. | KAZŞILASTI... 
KADININ KAYBOLMAY SON DERECE Esi 


SINA COK KIZDI...  LUZGÜN.İYİCE 
ya SARSILDI 


GE 7 z : 
W ÖZELLİKLE .SİZ KADIN- 


OHAMA SARISIN İNSAN- 
LARIN KABİLESİNDEN... 
GMORLAR ONU HER ZA- 

MAN BİR YABANCI GiBi 

GÖRPÜLER.HOS DPAV- 
RANMADILAR... 


LAR ,ONU KSLANDINIZ! | 
SİZLERDEN BİRİ OLMADI- 

ĞINI SÖYLEYEREK Bik-/ 
TIRDINIZ ONU k 


SENİN GİBI BÜYÜk SÖZLERİNE İNANMIYO- 
J BİR SAVAŞSÇCIMIZIN AR- |RUM ÇÜNKÜ SES 

KAPASINI GMORLARIN o |TONU SAMİMİ OLMADIĞI 
NI BELLİ EPiYO' 


KAZPESİM TUN— 
| SA, ÜZÜNTÜ VE 
HİPDET SENİ YA- 
NILTIYOR ... ONU 
NE KAPAR SEN- 
PİĞİNİ BİLİ- 


AĞ 


OHAMA'NIN GİDİSİNE Y SÖZLERİN BENİ | HAYIZ SENİN ARD Nİ- 
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BELKİ ONU SEN KENBİNE GEL GUN BİR SAVAŞTA SENİ 
GÖNDERDİN e * / AZARLADIĞIM İCİN BA- 
NA KİN BESLİYORZSUN 
ÖYLE DEĞİL Mi 7.. 


: Sinirler gerilmisti,iki kardeş savasa 
SENİ TANIYAMAZ. OL - ANLASILDI İSEN | döyüse baslanmar izlere Ba bor 
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Hayvanların 
haydudu 


, 


GEPAR 


KEDİ türündendir, fakat ağaca 
çıkamaz. Son derece yırtıcı olduğu 
için “Hayvanların Haydudu” olarak 


Bu hayvandan 
kurtulmak imkânsız. 


tanınır, fakat kolayca ehlileştirilebilir. Ve bir köpek gibi sahibine sadık 
kalır. “Gepar” diye bilinen “Yabani 
Hind Kedisi” aynı zamanda dünyanın en hızlı koşan memeli hayvanıdır. 

Benekli, çok güzel kürküyle 
Leopar'ı andıran Gepar'ın anayurdu 
Hindistan ile İran'ın doğu bölgeleridir. Afrika'da Sahra'nın güneyindeki 
geniş savanlarda da rastlanır. 

Boyu 125-135 santim, yüksekliği 
75-85 santim kadar olan gepar, 
oldukça iri yapılı bir hayvan sayılır. 
Diğer kedi türlerinden, vücuduna 
göre küçük kalan kafası, kulak 
uçlarının sivri değil yuvarlak oluşu, 
ayaklarının ince ve uzun yapısıyla 
ayrılır. 


AVINI, PENÇE ATIP ÇÖKERTİYOR 


Steplerde yaşayan bu hayvanın 
avlanma şekli de ilgi çekicidir. Avına 
sessizce yaklaşır. Fakat iyice sokulduğu halde birden üstüne çullanmaz. 
Avı, kendisini görüp te kaçmaya 
başlayınca bir süre yanında koşar. 
Sonra arkasına geçer ve yaydan 
çıkan bir ok gibi fırlar. Diğer kedi 
türleri gibi avını üstüne atlayarak 
değil, pençe atarak çökertir ve gırtlağını parçalar. 


GEPARDAN KURTULMAK 
İMKÂNSIZ 

Yabani Hind Kedisinin gözüne 
kestirdiği avın, bu hayduttan kurtulmasına hiç mi hiç imkân yoktur. 
Çünkü saatte 100-120 kilometreyi 
bulan bir hızla koşabilir. Bir otomobil için bile çok yüksek sayılabilecek 
bu koşu hızını 500 metre kadar 
sürdürebilir. 

Yaşayış şekli de benzeri hayvanlardan farklıdır. |. Gündüz gezer 
dolaşır, avlanır. Geceleri ise bir 
kenara çekilir. Ortalarda görünmez. 
Bu yüzden de “Gece hayatı olmayan 


tek kedi türü” hayvan olduğu 
söylenir. 

Pençelerinde uzun,  sipsivri 
tırnakları vardır. Ancak. bunları 


kedilerde olduğu gibi gerektiğinde 
pençelerinin içine çekip saklayamaz. 

Son derece yırtıcı olan Yabani 
Hind Kedisi'nin şaşılacak en büyük 
özelliği, çok kolay ehlileştirilebilmesidir. İnsana çabucak alışır. Sahibini 
sever, Emirlerine uyar. Sâdıktır. Ve 
bir köpek gibi tasma-kayış takılıp 
gezdirilebilir. 

Fakat herhalde, bilimsel yönden ne denirse denilsin, insan yine 
de, bu son derece vahşi görünüşlü 
hayvanı, tasma takıp sokaklarda 
dolaştırabilecek cesareti öyle pek 
kolay gösteremez. 


Çünkü saatte 120 km. hızla koşuyor. Ve bu konuda dünya şampiyonu 


Gepar, yalnız gündüzleri 
gezer ve avlanır. Geceleyin 
ortalıkta görünmez... 


< 


Avna 
iyice sokulduğu halde 
birden 


üstüne çullanmaz. 


Avı kendisini görüp de 
kaçmaya başlayınca 


bir süre yanında koşar. Sonra arkasına geçer ve yaydan çıkan ok gibi fırlar 


Çocuklar, arık evinizde de 
çocuk bahçesindeki gibi 
oynayabileceksiniz. : 
Söyleyin büyüklerinize, 
SALINCAK 
kursunlar odanıza, 
siz de dilediğinizce, 
neşe içinde 
oynayın. 
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"Çocukların 
eskimeyen eğlencesi” 


DAĞITIM: 
e BEİSO TiCARET AŞ. 


İstiklâl Caddesi 349, Beyoğlu-İstanbul”Tel 
Adana.Tel.:12852 - AnkaraTel.:254724- 
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ilk altın plâğını alan sanafçı tören sırasında çok heyecanlıydı 


Barış Manço'nun bestesi olan “Hal Halı, 
ilk defa plâğa okuyan Nazan Şoray geçtiğimiz günlerde altın plâk ödülü aldı. 

Ödülünü Barış Manço'- 
nun elinden alan Nazan 
Şoray “Bu benim ilk altın plâğım. Ne kadar duygulandığımı bilemezsiniz. 
Barış Manço benim ağâabeyimden daha değerli. 
Onun çizgisinde gittim 
ve altın plâğın sahibi olmayı başarabildim'” de- Nazan 
di. 


ida" Ajda Pekkan önümüz- çıkmayan sanatçının 
Ajda dan haber var... deki aylarda Türkiye'ye dostları, onun uzun za- 


geliyor... Uzun müddet- man Türkiye'ye gelmeye. 

e Y akında tir yurtdışında müzik ça- ceğini söylemişlerdi, 

j eli lışmaları yapan Ajda Pek- Ama, Pekkan, vatan has. 

IYyorum e VAR retine dayanamayıp ya- 

. g Y YY kan önümüzdeki aylarda kında, (İstanbula, gele 
ceğini haber verdi. 


İstanbul'a ' gelerek dinlenecek. 

Bir süredir sesi soluğu (| Şu Sırdlarda plâk çalışmaları yapan ve büyük 
bir plâk firmasıyla anlaş- 

.ma imzalayan Sanatçı 
Türkiye'ye gelir gelmez 
hazırladığı parçayı hayranlarına sunacak. 


© Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünü 
oynadığı "Bazıları Müzik Sever" 
adlı müzikal filmin çekimi yakında 
bitiyor. Filmde Erol Evgin, Nevra 
Serezli, Adile Naşit, Ayşen Gruda. 
Halit Akçatepe, Mürüvvet Sim'den 
başka, dört yıldır sinemadan uzak 
yaşayan İzzet Günay da rol alıyor. 


KISACIK 

MISACIK 
KISACIK 
MISACIK 


Le 


ha 


layarak 


mir 


Neclâ Nazır 
şansını deniyor. 


Şeytanın bacağın! kırdı * 


Neclâ Nazır 
sahneye yeniden 
“Eveft,, dedi 


İZMİR Fuarı'nda ilk 
defa Sahneye çıkan ve da- 
Sonra Sahnelerden 
uzak kalan Sanatçı Son 
bir defa ,cesâretini topar- 
Sahnelere' yine di. 
“'Merhaba"' dedi. 


İstanbul'un “ünlü. bir 
gazinosunda bir aylık anlaşma yapan sanatçı , 
“gecedeki imtihanını başarılı bir şekilde verdi. 

Sanatçı şimdiki halin- 
den Son derece memnun 
görülüyor ve "İlk defa İz- 
Fuarı'nda 
çıktığım zaman heyecanım korkunçtu. 
imtihanını başarılı bir şe- 


kilde bitirdikten sonra İstanbul'a geldiğimde ne 
yapacağıma bir türlü karar veremiyordum. Çeşit - 
li yerlerden teklifler gel- 
Ancak hepsine "'Hayır"' cevabını verdim. Fakat Son gelen teklif beni 
tekrar sahneye itti. Sanırm şeytanın bacağını İstanbul'da da kırabildim"' 
diyor. 


ilk 


Ayrıca Sanatçı gazino- 
da daha başarılı olabilmesi için devamlı dersler 
alıyor ve hocasının dediğinden dışarı çıkmamaya 
çalışıyor. 


sahneye 


İzmir 


Tatlıses koltuğunda 3 karpuz taşıyor 


TÜRK Halk Müziği'nin ünlü sesi 
İbrahim Tatlıses şu sıralarda hem 
film çalışmaları yapıyor, hem 
long play dolduruyor, hem de gazino Çalışmalarını birarada sürdürüyor. 


“Allahıma şükürler olsun yorgunluk denilen şeyi hissetmiyorum. 
Herkes yoruldum, bittim derken 
ben kendimi çok iyi hissediyorum" 
diyen' sanatçı çalışmalarının yanısıra hergün yeni beste yapıyor. 


Bir süre önce yayından kaldırıldığı 
bildirilen "Tatlı Çarşamba" yine 
ekranda kaldı Sebeb: Seyircinin bu 
diziye olan büyük ilgisi... Ancak 
Mart ayından sonraki kaderi henüz 
belirsiz. 


Eurovision yarışmasıyla ilgili söy 
lenti ve gelişmelerin arkası gelmiyor, Nükhet Duru'nun niçin elendi 
ği tartışılırken bu defa Zerrin Özer 
yarışmadan çekildiğini açıkladı. 
Yerine Nükhet Duru çağrıldı ama, 
ünlü şarkıcı olumsuz cevap verdi. 


© SAHNELERİN “Minik Serçe"'si 
kilo almaya devam ederse "Tombul 
Serçe"'* olarak anılacak herhalde. 

Şu siralarda aşırı derecede yemek 
yediğini ve iştahının çok açıldığını 
söyleyen sanatçı "Dört ayda altı kilo almışım. Ben bile şaşırdım bu işe. 
Beni her gören "Allah Allah sen çok 
şişmanlamışın Sezen'' deyince çılgına dönüyorum." diyor. 


Barış Manço'ya film teklifleri yağıyor ancak, başarılı şarkıcı şimdilik 
hep "Hayır" diyör. 


<3) SÖZLÜĞÜ 


Sizin için 
seçtik 


YENİ yıl ile birlikte bir çok 
yerli ve yabancı şarkı ağızlarımiz- 
da dolanmaya başladı bile. Bunlardan Abba ve Boney M'in'yeni parçaları The Winner takes it all ve 
Children of paradise günün sevi- 


-len parçalarındân sadece ikisi. Yi- 


ne, bir reklamın tanıtma müziği 
olarak duyup sevdiğimiz, Bensoaun Give me the night adlı parçası 

her yaştan müzikseverin beğenisini kazandı. 

Biz de ise, Barış Manço'nun 
HAL HAL'i en tutulan şarkı oldu. 
Hele, sevilen sanatçının Hal Hal'ı 
plâk yapması hayranlarını daha da 
çok memnun etti. 

Bu hafta sizler için beş plâk 
seçtik.. 1981'in gençler Binde en 
tutulan plâkları bunlar. 

1- Sezen Aksu HATA 
2- Miguel Bose OLYMPİC GAMES 


3- Ferdi Tayfur DURDURUN 
DÜNYAYI 
4- Diana Ross UPSIDE DOWN 


5- Elthon John LEATLE JEANNİE 


Sinema 


AKTÖR: Bir film veya sahne oyununda rol alan erkek sanatçı. 


AKTRİS: Bir film veya sahne oyununda rol alan kadın sanatçı. 


FİGÜRAN: Genellikle tiyatroda, sinemaâda, konuşması olmayan 'ya 
da çok az olan rollere çıkan kimse: 


İENERİK: Sinema TV ve diğer yayın çeşitlerinde tanıtma yazısı. 


PRODÜKTÖR: Daha çok siriçma ve 
TV eserlerinde AR t yarak 
görev alan kimse. 


REİJİSÖR: Sinema ve TV A 


deki yönetmen, yönetici" 


 SENARYO-SENARİST: Radyo. Ni 


levizyon, sinema, tiyatro eserleri 
nin sahnelerini ve akışını gösteren 
yazı, Bunun yazarına da ŞENA- 
RİST denilir. ş 


KUŞLU ÇORAP 


Ülkü'nün okulu, o bayram mill? 
giysilerle tariht bir oyun oynamayı 
kararlaştırmıştı. Ülkü de küçük bir 
rol almıştı bu oyunda, Kurtuluş Savaşında ülke Savunmasına katkıda bulunan kahraman Türk kadınlarından 
birini canlandıracaktı. Dekorları, kıyafetleri Seçerken aslına uygun olmasına dikkat ediyor, titizlikle hazırla- 


nıyorlardı. 


Ülkü'nün aklına ninesi geldi. O'nun , 
sandığında bu tip eşyaları "hâtıra" 
diye Sakladığını biliyordu. Ninesine 
anlattığında: "Tabii" dedi Elif Nine, 
"Çıkarayım , uygun olanları Seç, al” 
Ve içi mis gibi lavanta kokan Sandıgın başına geldiler. Elif Nine itina 
ile kapağı kaldırdı. Bu hâtıra dolu 
sandığı her zaman Saygıyla açardı.. 
Neler yoktu ki içinde... Fesler, üçetekler, sırmalı yelekler, Sonra kılıç, 
kemer, dürbün... 

Çıkarıp çıkarıp torununa gösterirken her birinin nerede, ne için, nasil 
kullanıldığını da anlatıp tek tek okşuyor, konuşuyordu onlarla... 


Bu görüntüler,bu hikâyeler Ülkü'- 
yü yıllarca öncesine ; değişik bir dünyaya götürüyordu. 

Elif Nine birden , yüzünün anlamı, 
bakışları değişerek Sandığın dibine 
uzandı. Elde müş, beyaz, yün bir 
çorap tekiydi sözüne takılan. 

Evirdi, çevirdi , Sonra bakışları çorabın koncuna işlenmiş (ard-arda Süzülen al renkli üç kuş motifinin) üzerinde kaldı... 

Sanki kuşların kanadına takılıp, 
taa, gerilere, geçmiş yıllara uçmuşcasına dinçleşmiş, gençleşmiş, al basan 
yanaklarıyla Elif Nine (Elif Kız) oluvermişti... 

Ülkü, "Bu çorabın ona neleri hatırlattığını" sorduğunda tatlı tatlı güldü. Hâtıralar şu an öylesine yakın ve 
canlıydılar ki; onları Ülkü'ye anlatabilmekte zorluk çekmeyecekti. Hatta 
geçmişten kopmadan, hâlâ orada yasıyor gibi, Ülkü'ye uzaklardan baktı. 
Ülkü de ninesini bir başka türlü görü 
yorduoan. 

Elif Nine elindeki çorabı okşayarak: 


"Bu çorap bana neleri mi hatırlatt12" dedi. "Taa, altmış yıl öncesini. 
Kurtuluş Savaşını... 

Bursa'nın bir kasabasında yaşıyorduk.. Ondört yaşında bir kızdım o 
günler.. Babamızı bir Salgın hastalık- 
ta kaybetmiş, üç kız kardeş anamızia kala kalmıştık. Ama, acımız bun- 
dan ibaret değildi. Dört bir yanımızı 


YAZAN: 


BİRSEN 
TÜRKÖZ 


kuşatan yabancı işgal kuvvetleri Anayurdu paylaşmaya başlamışlardı. Gelen haberlerle perişan oluyorduk. 
Adeta yağma ediliyordu yurdumuz... 
İşgalciler her girdikleri yerde görülmemiş zulümler yapıyor, mal ve namusumuza Saldırıyorlardı... 


Buna karşı Türk milleti yorgun, 
yoksul ve ümitsizdi... Düşmanla Savaşacak gücü yoktu... 

Ülkü ninesini ezik, ama daha çok 


“(şaşkın) dinliyordu. Çünkü aklına ar- 


kadaşlarının bayram için ezberledikleri nutuklar, şiider takılıyordu... 
Hepsinde de (kahraman Türk milleti- 
ne, şanlı orduya, yiğit askere) övgü 
dolu cümleler vardı. Nasıl olur da böyle bir millet yurdunu paylaşmaya kalkan düşmanın karşısında yorgun, 
yoksul, ümitsiz kalabilirdi?... 7 yıl 
içinde, üstüste Trablusgarp, Balkan 
ve 1. Dünya Savaşlarına girip perişan 
olmuştuk... Her evden biriki erkek 
yaşehit, ya gâziydi... 

Ama bu, teslim olmamızı gerektirmiyordu tabii. Yurdumuzu kanımızın Son damlasına kadar Savunmamız gerekiyordu. Eli silah tutan her- 


kes yine düşmanı yurttan sürmek, 
bağımsızlığını yeniden kazanmak ,in - 
sanca yaşamak için kurulan çeşitli 
derneklere katılıp, cephelere gidiyordu. 

Sakatlar, kadınlar ve çocuklar dışında kaSabamızda da kimse kalmamıştı. Onlar da ortalıkta görünmüyordu. Evlerimize sığınmış ,büyük bir 
korku içinde bekliyorduk, Sokaklarda yalnızca mevzilenmiş işgal kuvvet - 
leri görülüyor, onların top ateşleri 
duyuluyordu. 


Deve kervanlarıyla Yunan ordularına cephane ve yiyecek taşınır,bok 
luk ve refahları Sağlanırken bizler de, 
yoksulluk içinde çarpışan askerleri- 


mize, elimizde ne varsa kağnılarla 
ulaştırmaya çalışıyorduk. 

Yurdunu Seven herkes birşeyler 
yapmak çabasındaydı.. 

Ama dedim ya, evde dört kadındık... Komşularımız orduya asker 
yollarken, her evden düşmana bir 
yumruk kalkarken biz' birşey yapamamanın ezikliğini duyuyorduk... 
Cepheden hergün şehitlik haberleri 
geliyordu. Onları duydukça Soludugum havadan ,bastığım topraklardan N 
yediğim ekmeklerden utanıyor, bizim evden yurt Savunmasına kimse 
katılmadığı, hatta erkek olup düşmana Süngü Sallayamadığım için esef 
ediyordum... Nitekim benim duygularım pek çok yiğit Türk kadınının 
(senin de piyeste canlandıracağın gi- 


bi) Fatma onbaşıların, Ayşe kadınların kişiliğinde ortaya çıkıyordu." 
Elif Nine gözünün ucuyla torununa 
yan yan bakarak: "Birşey yapmıyorduk derken, temelli boş durduğumuzu daSanma..." dedi. "Annem top 
top bezler alıp, asker Çamaşırı dikiyor, biz üç kardeş de, kimimiz yün 
eğirip, ip yapıyor, kimimiz de bu iplerle çorap, eldiven, kazak örerek 
cepheye gönderiyorduk. 

Ordudaki askerlerimizi Sarıp ,Sıcak 
tutacak ; sağlığını koruyacak bu çorapları örerken her ilmeğe Sanki kendimden bir şeyler katıyor, onlara cesaret, güç, kuvvet göndermeye çalışıyordum... Elimin emeğini, gözümün 
nurunu Son enerjisi tükenene kadar 
yapabildiğim bu tek işte harcamaya 
hazırdım. 

Amacımız çabuk çabuk, çok ve 
sade şeyler örmekti. El oyalayan motif ve desenlerden kaçınıyorduk. 

Buna rağmen yüreğimdeki coşku- 
nun, heyecanın, fazladan bir şeyler 
yapabilme isteğinin sonucunda, ördügüm şeylere ufak tefek motifler koymaktan kendimi alamıyordum." 


Elif Nine, çorabın koncundaki 
kuşları gösterdi : "Birine de arka arka- 
ya Süzülen şu üç kuşu işledim. 

Torununa gülümseyerek : 'Ama aslına bakarsan" dedi "Olayın büyüklüğü karşısında kendimi uçsuz bucaksız toprakta bir çimen tanesi kadar 
küçük görüyordum... Çabam da benim gibi küçüktü. Fakat iyi niyetliydim ; kuşlar Sanki giyen askerin moralini düzeltip, kanatlarında ona hafiflik, cesaret, güç götürecekti. Nasıl 
ki bazen gülün, karanfilin veremediği yaşama Sevincini insan minicik 
bir çimende buluverir...Onun için, 
minicik bir çimensek de, diye düşünüyordum. Çabamız, en güzel, en Sevimli,en yararlı çimen olmalıdır..." 


Susup , yine bir süre çoraptaki ardarda Süzülen üç kuş motifine daldı. 

Ülkü de ninesinin anlattığı hâtıraların etkisindeydi : "Sonra?" diye sordu... "Sonra ne oldu nineciğim? Savaşı kazanıp düşmanları yurdumuz- 
dan çıkarttık değil mi?..." Bunu biliyordu ama yine de dinlemek istiyordu. Gözü Elif Ninenin elindeki 


dedi. "Neden tek kaldı?...." 

Elif Nine dalgınlıktan zorla Sıyrıup Ülkü'ye baktı, Gözlerinde gurur- 
lu bir ışıltı vardı: "Elbette kazandık" 
diye cevap verdi. "Yorgunduk, yoksulduk ama milli bir bütün olup, direnince kuvvetlendik... Onca topa, tüfeğe, makinalıya karşı elimizdeki 
(süngüyle) düşmanı çekilmek zorunda bıraktık. İşgal altındaki illerimizi 
tek tek geri almayı başardık. Başarı..." 


Elif Nine torununun - gözlerine, 
gözlerinin ta içine bakarak,"'Başarı 


nerdedir bilir misin yavrum” dedi. 
"Top, tüfek, makinalı değil; yalnızca 
bir süngü olduğunu bilmekte ve süngülük görevini eksiksiz yerine getirmektedir... Biz bunu bilerek ve elimizdeki imkânları en iyi şekilde 
değerlendirerek başardık..." 


Yine sustu. Ortalığı anlamlı bir 
sessizlik kaplamıştı. İkisinin de gözleri çoraptaydı. Bir süre sonra Elif 
Nine: "Cephedeki askerler kimi topal, kimi bastonlu, kimi tek kollu 
evlerine döndüler..." diye devam etti.. "Sonra... Savaştan sonra o gazilerden genç bir yüzbaşıyla; dedenle 
de evlendim... Çıkartma sırasında şarapnel isabetiyle bir bacağını kaybetmiş değerli bir yüzbaşıydı oda.." 

Elif Ninenin gözleri yine çoraba, 
çoraptaki üç kuşa takıldı. Dudaklârı 
titriyor, ağlamamak için adeta direniyordu. Ne var ki başını kaldırıp kesik 
kesik anlatmaya devam ederken sesi- 
nin titremesini yine de önleyemedi: 

"Dedenin cepheden getirdiği -sonradan hâtıra eşyalarını koyduğu» bir 
torbası vardı. Birgün o torbada bu 
tek çorabı, -kendi ördüğüm kuşlu çorabı- gördüm. Hemen tanımıştım. 
öbür teki dedenin parçalanan ayağıyla birlikte kaybolmuştu... 

Çorapla ilgilendiğimi görünce; benim ördüğümden habersiz: (Belki senin gibi yurtsever bir genç kızın emeği) demişti. (Ama benim için manevi 
değeri çok büyüktür...) Sonra; cephe- 
de dağıtılan çamaşır, çorap vs.nin 
içinde tesadüfen ona düşen o (kuşlu 
çorabın) o ara duygularında ne kadar 
uyarıcı bir etki yaptığını anlatmıştı. 
Hatta: "Ayağımdan hiç çıkarmadım" 
Hayatlarını, namuslarını, geleceklerini emanet edip, bizim gücümüze, kılicımıza güvenen, bize kuşlu çoraplar 
işleyip, yollarımızı gözleyen genç 
kızlar, kadınlar; analar, bacılar için 
savaşmamız gerekiyordu" diyerek; 
bu göz nuru, el emeği çorabın ölümle burun buruna yaşadığı sırada ona 
güç, moral vererek daha bir azimle savunmaya ittiğini söylemişti. 

Demek ki, amacım gerçekleşmiş, 
işlediğim kuşlar mesajımı Türk askerine iletmişti... 

Elif Nine artık göz pınarlarına biriken yaşları tutamayarak; "İnan ki 
Ülkü," dedi. "Bunları duyduğum arn- 
da gözyaşlarımı tutamamıştım. Bu 
benim için ne büyük bir zaferdi... 

Sanki kuşlu çorapla parçalanan 
bacak benim tarafımdan düşmana vurulan güçlü bir tekmeydi.. Öylesine 
gururlanmıştım. 

Gazi dedenin bacağı, kuşlu çorap, 
ondan çok benim övüncüm, kıvancım 
oldu. 

Ülkü ninesinin elindeki çorabı alıp 
baktı. Onları ninesi gibi- parmakları- 
nın ucuyla okşayıp, her biriüi ayrı 
ayrı öptü... Bu vatan daha bir anlam 
kazanmıştı şimdi gözünde... 

... Ve Ülkü de ağlıyordu.... 
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PUL koleksiyonu yapanlar çevrelerinde bu iş ile uğraşan kişi ya da 
kuruluşlarla temasa geçmelidirler. 

Her pu! koleksiyoncusu zaman zaman çeşitli meselelerle karşı karşıya 
kalır. Zorluk çektiği konuda çözüm 
yolunu bulmak için işbirliği yapacağı, akıl danışacağı kimseleri bulmak 
ihtiyacını duyar. 

İşte Filâteli Dernekleri bu ihtiyacı 
büyük çapta karşılayan kuruluşlardır. 

Bu derneklere başvuranlar, pul ve 
pulculukla ilgili her türlü bilgiyi hiç 
karşılıksız alabilirler. Dernekler, pul 
culukla ilgilenen kişilere her yönden 
yardımcı olurlar, onları eğitirler, yol 
sösterirler. 

Ancak bu tür derneklerin rolünü 
yanlış değerlendirmemek gerekir 
Dernekler isteyenlere ücretsiz pul, albüm, katalog gibi şeyler sağlamazlar 
Onlar sadece bilgi verir, yol gösterir, 
eğitir. 


Pullar artık şekil şekil... 


120 yıl süre ile kare veya 
dikdörtgen şeklinde basılan pullara 
son yıllarda değişik şekiller verilmeye başlandı. Bazı ülkelerin posta 
idareleri pul çıkarırlarken, alışılagelmişin dışında çeşitli şekillerde 
pulların bulunduğu serileri de 
tedavüle çıkardılar. 


Son 20 yılda özellikle Asya ve 
Afrika ülkeleri bu işin öncülüğünü 
yaptılar. Bu yola girerlerken koleksiyoncuların dikkatini ve tabii 
ilgilerini çekme amacını güttüler. 


Bu konuda işe, pulların alışılmış boyutlarının değiştirilmesi ile 
başlandı. Önceleri genellikle, normalden büyük pullar basıldı. Daha 
sonraları üçgen şeklindeki pul 
basımına yönelindi. Resimde görülen Güney Afrika Cumhuriyetinin 
pulu, üçgen şeklindeki pullara bir 
örnek teşkil eder. © 


Herkesin merak 
ettiği şey 


Pul dernekleri ne yapar, ne yapmaz? 


Aslında pulculuk konusunda doğ. 
ru bilgiler edinmek, üç-beş liralık pulu ücretsiz sağlamaktan çok daha yararlıdır. İşin esasını öğrenen kişi, ileride gereksiz yere para harcamaktan 
kurtulur. Koleksiyonu için para harcarken boşuna fazla masraf etmez. 
Sadece gerektiği kadar ödeme yapar. 

Filâteli Derneklerine üye olan pul. 
cuların, pul temin etme imkânları, 
kuşkusuz, bu derneğe üye olmayanlardan çok daha fazladır. Dernek üyeleri aralarında sık sık görüştükleri için 
daha rahat pul değişimi de yapabilirler. 

Her ülkede olduğu gibi çeşitli yerlerdeki Filâteli Dernekleri, bir Federasyon çatısı altında toplanmıştır. Bu 
“Türkiye Filâteli Dernekleri Federasyonu" dur, Pulculuk konusunda uluslararası ilişkiler, bu Federasyon kanahile yürütülür. 


Dikdörtgen ya da kare 
şeklindeki pullar 
tarihe mi karışıyor 


Sharjah oŞeyhliği ise daire 
şeklinde bir pulu tedavüle sürdü. 

Son yıllarda bununla da yetinilmedi. Geometrik şekillerin tümüyle terk edildiği pullar da 
basıldı. Meselâ Okyanusta Avustral- 
ya'nın batısına düşen bölgedeki 
bir ada ülkesi olan Tonga, adanın 
şeklini verdiği bir pulu piyasaya 
çıkarttı. 

Anlaşılıyor ki önümüzdeki yıllarda pulların şekli konusunda 
hiçbir engel tanınmayacak. Bu 
durumda ileride, son derece garip 
şekilli pullara rastlarsak hiç: şaşırmayalım. Çünkü hayal gücünün 
sınırı yoktur. 


Yazan ve resimleyen V 


ŞAHAP | ia) 
AYHAN Meni 


ÖZET : Tenoiz, İpek'i kurkarmak isterken Tano'ın 


gine düsmüstö. Simdi ölüm havuz. 
dişli kaplanlarla karsı karsıya gelmisti... 


l ye ği 
BİRAZ YACCILIK 
YARARSAM BiZi YEMEKTEN 
YMAZGECER Mi ACARA Bu 
VAHSİ KEDİLER 7 


unda cengel 


e GELİN . 
” CİCİ KEPİLER. 
GEH Pisipisi... 


Merdivenin basamağından hız 
alan Tengiz, kaplanın sırkına bini- 


KAPLANA HAYDİ HAY- 
Pİ BİNER. 


HAYDPAAA.... 
GÜZEL SÖZLER - 
PEN ANLAMADI. 
BELKİ DE YAĞCI - 

LARDAN HOSLAN- 

MIYOR... 


SURA BAK 
MA SENİN DE 
BOYNUNU KIRA - 
CAGIM ,ZİRA HIZI- 
M ALAMADIM... 


li İİİ 
İİ 


ETT ; 
5 İki Si DE ÖLÜM 


İSTE TALİH PİYE BUNA PEZ- z 
HALİNDE . ARALA - 


LER .ÖOLÜUYÜ FAYLASAMAYAN N 
iki KAPLAN PÖVÜSE İT VU ESE- 

| ZINDA PÖVÜSMESE 

BAŞLARI. LERPİ NE YAPAR- 


DIM, BİLMEM. 


>> 


ÜSTÜMÜZDPEKİ KALIN Bu sırada arslan adamı 
DEMİRLERİ KIRAMA- Tang'ın danına gökürürler —. 
YIZ.AC KALIRSAK Lam bir asker alay emek iskadi. 


a RI 
V Yy? 


İ 


TENGİZ GİBİ İŞKENCEYLE 
SENİ PE ÖLPÜRECEĞİZ İ.. 


Arslan adamı kızdır- NEIYA ği 
makla hata etmislardi... W | SULU ÖLMEMİ 
N AN | di (TR Le 


GELECE- 
GiNİ BİLİYOR - 
PUM POSTUM. 


———— 


Kilidi kıran ANE KUNMVETLİ- ; ASKERLER 
arslan adam YİM BE... PÜNYADA, KONUSURL AR - 
korkunc gü- EU İSİ YAPACAK iki KEN KURBAN 
cb ile parmak. SAĞOL MERASİMİNİN 
POSŞLINA » YENİDEN BAS - 
LAYACAĞINI 


lığı TERİ... 
EN KARDEŞİM 


İPEKTEN NE İSTTİM ... 


> ” 
i i İSTE KURBANLIK 
 TENGİZX AEu€ KIZ GELİYOR .İMPAZATORU ; 
SENİ KURTARAMAZ. . CÜN- AA KIZDIRMAYAYIM YOKSA BE- 
KÜ KAPLANLAR SARNI- Nİ BE ÖLDÜRKÜZ 
CINPA SL ANDA ÖL- | 
MÜŞ OLMALI... j 


0) EY TAOT simbi 
ULU TAO... 4) 7 4 ONU, ÖNÜNDE YANAN 
İSTE kurSsAL İ/ 5 ll KUTLU ATESE ATA- 
di > Vi CAĞIZ. BIZPEN YAR- 
İML ESİiR- 
GENE. &2 


OLMAK İSTER i 
MİSİNİZ , PİYE SOR- 


OLM MUYORZLAR BİLE... 


KURBAN! GETİ- 
RİN. ATES ONU 
BEKLİYOR " 


r 
BEN » NO) ona BU 
KIZIN KURBAN EDİLMESİNİ İS- 
TEMİYORUM. ONU VE ARKAPAS- 
LARINI SERELBEST BIRAKIN. 
SONRA HEPSİNE MÜKLEM- 
MEL BiR ZİYAFET CEKİN. 
YOKSA GAZARBIM ÜZE- 
RİNİZE Memi e 


İNANILMAZ 
SEY (... HEYKEL 
ZONLUSUYOR .. 

KONULU u- 
Er 


o 


le 
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7 BUNU SONRA 
KONUSURUZ 
Gok cippi BİR 

| DARBE YEMİS- 
SİN... AMA KUR. 
TULACAKSIN.. 


Rayo f SAPIK Post 
E OLMASAYDIN. 


MAMVGLMUSTUN vi 
SİN YAT DORYALI 
DOKTORLAR SENİ 
a TEVAİ EDEBİLİR 
ERP 
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© ÇAREYİ KUL” 
LANDIM VE KEN- 


e) 


BİZGÜN BUNU ANLATMAYA ÇA” 
URIRIM, OKTOR'UN SON 


TAHRİP ALETLERİNİ YOK ETME- Vi GEZEGENİMLE 
BENİM ARAMDA 
OLAN KÖPRÜLE- 
Rİ YIKMIŞ OLDUM. 
ÜZERİMDEKİ 
ZiRH HERSEY- 


LYDİM.BUNU YAPTIM. YAPMAN 
İÇİN TEK CARE VARDI ONA 
BAŞVURDUM. ri 


Pe 


DEN KORUNMAK 

İÇİNDİ F BİMDİ 

BU PUELMPA, 
YALACAĞIM 


h 


< 


EVET. PAMARLARIMDA BİZİN giBİ 
NLYOZUM GA ORADA, SİZİN İNSAN IZANI POLAŞMAPIĞINIBİ- 
İBA. FEDA ETTİ- ZAMAN ÖLCÜNÜ- O OLEN YALNIZ SEN OLACAKSIN, 
AN SEY, KENDİ GENİN ZE GÖRE ONBİN PİĞEZ İNSANLAR BENİ KENDİ- 


EGENİNE DÖNÜSÜ- ÜİL YASAYACAK- O ge LERİ GiBi BİZ APAM SANA 
iü SAĞLAYACAK ç | TON AMA Buza 
EYDİ. ZERİNDE İ.A N PA DEĞİL... 


ZiR YA DA 2 
(ALZEME SA- e 
dde 

j 


<< 


ESİNDE DÖNEN 
BİLECELTİN. 4X> 
— — 


Pünya gezegenin- 
de akgam olmus, 
yildizlar görürnme- 
ye başlamıştı :Yl- 
Üizlara bakmadı 
var bile... Tremen- 
Fava eimdi bir efale, di onlar için 
İ adam yürüyün 
gikEller, dönyalılar arana karısbllar Sessizce 


su kiza gs 


ER SİN IUURK areree 


Diktatörü SASİ) 


raz akşamıydı. Buros 
Bir yaz skşamıyaı çöz 


VE 
DREAM 


Di 5 
İsem 
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AMAN 


DİKKAT 


Kumbara mı, 
.mide mi 
belli değil!.. 


Bir ingiliz tam 424 mâdeni 
parayı hap gibi bir bir yutmuş... 


— 


5 Ocak 1958'de İngiltere'de ilginç 
bir ameliyat gerçekleştirildi. 54 yaşın. 
daki bir adamın midesinin temizlennie 
si ameliyatıydı bu. Eskiden beri mâdeni para yutma alışkanlığında olan İngilizin midesinden ne kadar bozukluk 
çıkmış biliyor musunuz? Tam 424 ta 
ne... Mâdeni paraların toplam: ağırlığı 
2 kilo 296 gram gelmiş, Bu ağırlığa. 
paraların arasında çıkan 27 adet ince 
tel dahil değil 


j O Sizin için öğrendik Ç 


Tıkanmış 
muslukları açmak 
) zor sanmayın! 


Tıkanmış muslukları, so- 
) dalı sicak su dökerek açabilirsiniz. Yine de açılmazsa, 
bir takım pisliklerie iyice tıkanmış demektir. Onu da 
pasolu yerinden sökerek 
açıp temizleyebilirsiniz. Mâdeni olsun, plastik olsun, bütün musluk takımları sökü- 
/ lüp takılabilecek şekilde ya- 
| pılmıştır. 


Gİ ee 


Ne e 


Son yılların 
en sık konuşulan konusu: 


Ekmeğin bayatı mı, 


Aradabir 

ekmek mi 
bayat ekmek mi? Aslına bakılırsa birçoğumuz bu tartışmaya girmeden taze 
ve sicak ekmeği tercih ederiz. 


tartışması 
daha 


yapılır: 


Taze yararlıdır, 


Beslenme uzmanları bu konuda 
“İllâ da bayat ekmeği tercih edin” 
diyor. Onlara göre taze ekmek hamurdur. Mideye oturur, daha kötüsü sürekli gaz yapar. Arkadan mide ağrıları... 


İnsan midesi, bayat ekmeği daha 
rahat ve daha sağlıklı sindirebiliyor. 
Taze ve sıcak ekmek ise normalden 
üç kat daha fazla yoruyor midemizi. 
Küçük yaştan itibaren bayat ekmek 
yemeğe alışanlar, yaşları ilerledikçe. 
bunun faydasını göreceklerdir. 


Günde birkaç defa yediğimiz bir 
gıdanın en iyi biçimde alınması elbette önemlidir. Ama bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmek bize 70r gelebilir.Hamur gibi ekmekten kolay vaz - 
g>çemeyeceklere şu kolaylığı hatırlatalım: Taze ekmeği çok iyi gneyin 
ki, midenizin işi biraz hafiflesin. 


BAYAT EKMEK DEYİNCE... 


Bayat ekmek deyince, tahta gibi 
olmuş ekmeği anlatmak istemediğimizi bilivorsunuz o clbet, Ağzı 
mızı yormayacak bir bayatlık... Ek 
mekleri uzun süre bu şekilde koörümak 
istiyorsanız, bir naylon torbaya yerleştirerek buzdolabına koyun. Bu arada her nasılsa elinizde iyice 
yatlamış ekmek kalmışsa atmayın 
kın. Onu değerlendirmenin bi 
yolu var. Hiç bir şey yapam: 
kızartarak yiyin... 


ba- 


16 OCAK 1981 


CUMA GÜNLERİ YAYIMLANIR , 
Türkiye'nin en küçük haftalık gazetesi 


Yıldız Parkı'nda açılan 
kış bahçesi büyük 
ilgi gördü 


Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Yıldız Parkı içindeki Malta Köşkü yanında, “Kış Bahçesi” adı verilen ilgi 
çekici bir dinlenme yerini hizmete soktu. Çay ve pasta servisinin yapıldığı zemini pembe mermer döşeli bu güzel salon, aynı zamanda da bir çiçek sergileme salonu. 


Kurum Genel Müdürü 
Çelik Gülersoy, 45 mil- 


Çeodü 


Tercüman 


Milli Eğitim Bakanlığı 
önümüzdeki ders yılından 
itibaren ortaokul ve liselerdeki ders kitaplarının 
değiştirilmesi için çalışmalara başladı. 

Verilen bilgiye göre, 
en fazla biyoloji kitapları 
üzerinde duruluyor. Bir 
yetkili, bitki ve hayvanların vücut yapılarını öğrenmek değil, bitki ve 
hayvanlardan nasıl faydalanılacağı konusuna ağırlık verileceğini belirterek ; 

"Şu anda okullarda, 
su hayvanlarından faydalanma teknikleri değil, 
kurbağaların üreme sistemi öğretiliyor. Arıcılık 
üzerinde değil, arının sin- 


i © 5 
dJ Mini 
Okul kitaplarında değişiklik 
yapılıyor 


dirim sistemi üzerinde 
duruluyor. Çiçekçilik degil, çiçeklerde tozlaşma 
olayı inceleniyor. Oysa 
bunlar, pratikte hiçbir 
yararı olmayan ve üstelik 
hemen unutulan bilgilerdir. Öğrencinin kafasını 
gereksiz bilgilerle doldurmaktan kaçınmak, hazırlayacağımız yeni programın esası olacaktır" dedi. 


Aynı yetkilinin ifadesine göre, tarih kitaplarından Milât'tan önceki 
zamanlara âit olaylar ile 
Germen kavimlerinin 
göçleriyle ilgili bahisler, 
ilk önce çıkarılması düşünülen kısımlar arasında. 


Ünlü Masalcımız 


Hlâtun Cem Güney'i kaybettik 


Ünlü masal yazarımız Eflâtun Cem Güney, geçtiğimiz 


e e A günlerde ohayata gözlerini 
yon liraya restore edilen, «Mevlevi yumdu. 
tarihi pembe renkli fânuslar ve bir asırlık pa- Dansçıları» Yıllar önce radyoda an 
nolarla Ti e attığı o masallarla herkesin 
ıçın, özetle şöyle dedi; ı sevgisini kazanan Güney, ma 
Avrupa'da 01 Yazarla uaanaarağı 
“Geçen yüzyılın en bir üne de kavuşmuş ve Da- 


seçkin batı şehirlerinde 


ödül aldı 


nimarka'daki "Hans Christi 


Pa an Andersen Medal Kurubulunan kış bahçesi üs- i ö i “ 

Rk e 3 © Turizm ve Tanıtma mu*'ndan iki defa "Şeref 
lübundaki bu pavyonun, Bükanlığı adına - Fransiz Diploması" ve “Dünya Çogençlerimiz o için ohem gani ? 


yapımcı Marc Mopty tarafından çekilen ““Mevlevi Dansçıları”? adlı film, 
Montecarlo Uluslararası 


yürt dışını, hem de İsianbul tarihini öğretmek 
bakımından büyük bir 


eğitici fonksiyonu olacagı kanısındayım. 


Vitrinlerine İstanbul 
işi pembe şeker tabakları- 
nın dizildiği, salonu süsleyen bitki ve yaprak çeşitlerinin bile kırmızı ve 
pembe tonlardan seçildigi Kış Bahçesi halk tarafından büyük ilgi gördü ve “Pembe Sera” diye adlandırıldı. 


Filmler Şenliği'nde “en 
iyi yönetim” ödülünü kazandi. Film yapımasına, “Altın Plaka” ödülü 
verildi. 

Yarışmanın büyük 
ödülünü ise Pete Aruel'- 
in çevirdiği “Almanya 
ve Hazineleri” adlı Al 
man filmi kazandı. 


İdem şi çi 


cuk Edebiyatı" sertifikası al 
mıştı 

62 kitabı yayınlanan ünlü masalcının, eserlerinden 
bazılarını şöyle sıralayabili- 
Viz: 

Açıl Sofram Açıl, Dede 
Korkut Masalları, Nur Tane 
si, Akıl Kutusu, En Güzel 
Türk Masalları, Bir Varmış 
Bir Yokmuş, Evvel Zaman 
İçinde, Kül Kedisi, Keloğlan, 
Nasreddin Hoca Fıkraları, 
Atatürk'ün Hayatı ve Eser 
leri 


Dünya tiftiğinin yarısı 


yurdumuzda üretiliyor 


Türkiye Tiftik ve Yapağı Anonim Şirketi Genel Müdürü Sabahattin Dilemre, dünya tiftiğinin yarısının Türkiye'de üretildiğini bildirdi. Genel Müdür, özetle şunları söyledi: 

“"Yurdumuzda üretilen tiftiğin maalesef yüzde 10'undan faz- 


lası kullanılmıyor 


Halbuki, İngiltere menşeli moher yünlerinin 


ana maddesi tiftiktir. Sovyet astronotlarının kullandıkları elbise 
lerde tiftik vardır. Bu sebeple, tiftiğin ihracattaki önemi çok bü- 


yüktür." 


Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin tiftik kaynağını değerlendir 
mek amacıyla, Afyon'da kurulması kararlaştırılan tiftik tops fabrikasının yapım Çalışmaları hızlandırıldı. 


Ülkemizden ve dünyadan 
en son haberler 


Ufak bir 
dikkatsizlik 
yüzünden 
kollarından 


italya'da basılan 
bir Kur'an 
350 bin liraya 


Atatürk Yılı 
törenleri 
yapılıyor 


5 Ocak 1981 Pazartesi günü 
başlayan Atatürk Yılı dolayı. 
Sıyla, resmi ve özel kuruluştar ile okullarda törenler dü 
zenlendi. Bakırköy Hamdi 
Akverdi İlkokulu'ndaki töre 
ne İstanbul Valisi Nevzat 
Ayaz ile Mitli Eğitim Müdü 
rü Kemal Türen de katıldılar 
ve günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yaptılar. 
Fotoğrafta Atatürk köşesi, 
törene katılan öğrenciler ve 
konuşma yapan İstanbul Valisi görülüyor 


Görülmüş şey değil! 


satılıyor 


Aslı Topkapı Sarayı 
Müzesi'nde bulunan ve 
Kanun? Sultan Süleyman 
tarafından yazdırıldığı 
anlaşılan bir Kur'an-ı Kerim'in tapkı-basımı İtalya'da gerçekleştirildi ve 
Türk parasıyla yaklaşık 
350 bin liradan satışa çıkarıldı. 


İtalya'nın (o Fideurart 
Yayınevi tarafından basılan kitap için, tam dört 
yıl uğraşıldığı bildiriliyor. Bu süre zarfında, 
eserin orijinalini aynen 
kopya eden, renklerini, 
hatta nokta ve lekelerini 
de olduğu gibi aktaran 
yayınevi uzmanlârı, özel 
teknikler kullandılar. 
Tıpkı-basımın Ookusursuz 
olması için 160 sanatkâr 
görev aldı. 


Dünyanın en pahalı kitabı olarak piyasaya Sürülen ve Arap ülkelerine satılacağı ümit edilen bu 
değerli Kur'an, 1546 yılhnda, ünlü Türk hattatı 
Ahmet Karahisari tarafından yazılmıştı. 


Bu yıl tam beş ay tatil var... 


1981 yılındaki bayram ve haf 
ta sonu tatillerinin dört ay süre 
ceği hesaplandı. 

Bu yıl ki milli ve dini bayram 
tatilleri 18 gün tutuyor. Hafta 


sonu tatilleri de eklenirse, 118 


gün yani 4 ay tatil yapacağız 


Memur ve işçilerin birer aylık 
izin hakları da bu hesaba dahil 


edilirse, tatil süresi 5Sayıbuluyor. İ-—>>*<*<*<ç000 000 İİ 


Geçen 
çarpmasıyla iki kolunu 
birden kaybeden İsmet 
Demir'in ancak takma 
kollarla iş görebileceği 
söyleniyor. 


ay elektrik 


Kimsesi olmayan İsmet Demir henüz 14 
yaşında. Yeniden normal 
hayata dönebilmesi de 
Almanya'dan getirtilecek 
takma kollara bağlı. 


Kandilli 


cek. 


leceğini söylediler. 


Rasathanesi 
arası alanda yapılan gözlem ve hesaplamalara 
göre, 1981 yılı içinde iki defa güneş, bir defa 
da ay tutulması olacağını bildirdiler. 

4 ve 5 Şubat günlerinde meydana gelecek 
halkalı güneş tutulması Avusiralya'nın bir bölümü ile Yeni Zelanda, Güney ve Batı Amerika'da görülebilecek. 31 Temmuz 1981 tarihin- 
de meydana gelecek ikinci güneş tutulması ise 
Türkiye, Doğu Avrupa, Asya, Hawai Adaları, 
Kuzey ve Kuzeybatı Amerika'dan görülebile- 


Yetkililer, 17 Temmuz günü olacak Ay tutulmasının Amerika, Avrupa ve Asya'da görü- 


oldu 


Almanya'dan Takma kol 
getirtmek için 500 
bin lira lâzım. 


Şu anda sevgi ve 
ilgiye muhtaç olan İsmet 
Demir, başından beri 
Tercüman Çocuk okuyucusu idi.. 

Bu kardeşimize yardım etmek ( isteyenler 
aşağıdaki adrese başvurabilirler: 


İsmet Demir 
Münevver Ayaşlı eliyle 
İskele Cad. No:14 
Beylerbeyi-İSTANBUL 


—— 

- 1981'de iki defa 
Güneş, bir defa da 
Ay tutulacak 


yetkilileri, uluslar- 


Almanlar da, 
İsviçreliler de «Önce biz yaptık» diyor 


SAAT başı geldiği zaman üstteki 
küçük kapak açılır. Bir yayın ucundaki kuş meydana çıkar ve saat kaç 
ise; odada, o sayıda tatlı bir ses 
yankılanır. Bu tür saatlere “Guguklu 
Saat” denir. 

Bunlara, başka bir kuşun isminir verilmeyip, guguklu saat denilmesinin de sebebi vardır. Çünkü 
dünyada farklı iki ses tonuna sahip 
tek kuş “Gugukkuşu” dur. 

Aslında insanlar asırlar öncesinden vakitlerini' bilmek için çeşitli 
yöntemler kullandılar. Önceleri, güneşSaatinden yararlandılar. “Güneş 
Çarkı” nın ortasındaki ince bir 
çubuğun izdüşümüne bakıp zamanı 
tayine çalıştılar. Bu ilkel saati 
Hititlilerin bulduğu sanılır. 

Güneş saatinin yanında, zaman- , 
la kum ve su saatleri de kullanılmaya 
başlandı. 

Kum ve su saatleri, kum veya 
suyun birbirine. bağlı iki kabdan, 


birinden diğerine akması 
dayanıyordu 

Türkler kum ve su saatlerinde 
tam bir gün süren akış zamanını 
önce 24'e bölerek saati belirlediler. 
Sonra dakika ve hatta saniyeleri bile 
anlayabilecekleri bir sistemi geliştirdiler. 

Madeni saatlerin ise ne zaman 
yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. 
Ancak 807 yılında Harun Reşid'in 
sarayında madeni çalar saatler kullanıldığı kesin. İstanbul'un alınışından 
sonra camilere de madeni çalar 
saatler konduğu biliniyor. 

Saatçilik zamanla ve özellikle 
son birkaç yüzyıl içinde süratle 
gelişti. 

Saatçilik ogelişmesine | gelişti 
ama , ünlü “Guguklu Saat”lerin ilk 
defa nerede yapıldığı 
İsviçreliler ile Almanlar arasında 
başlayan tartışma henüz bir sonuca 
bağlanamadı. 


esasına 


konusunda: 


İsviçre'nin günümüzde saat yapımında en ileri ülkelerden biri 
olduğu bilinir. Bu yüzden İsviçre her 
yana irili ufaklı süslü tahta kutucuklar içinde “guguklu saat” ler satar 
durur. Ancak Almanlar ilk “Guguklu 
Saat”in İsviçre'de değil, 250 yıl önce 
Karaormanlar bölgesinde yapıldığını 


« söylerler... 


Bu doğru bile olsa, herhalde 
İsviçre'ye giden turistlerin çoğu 
“Guguklu Saat” alma alışkanlığından 


kolay kolay vazgeçmeyecek. 


Saatin kaç olduğunu 
tıpkı kuş gibi 

öterek bildiren 
guguklu saatler 
ülkemizde de 

çok seviliyor 


KARA KORSANIN OZ 


KARA 


KORSANIN O4U 
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# 


KARA KORSANIN 


KEİ 


BAHSE GİZEBİM ki DEDİĞİ- 
NİZ OLMAYACAK. TOR0 GET. 


BEN İSARET VERME 
pe 


DEVAMI HAFTAYA 


Sizin 
gönderdikleriniz 


ANA KUŞ 
Ana kuş, kanat çırptı 
Koştu küçük yuvaya 
Yavrusuna yem verdi 
Baktı karşı ovaya 


Diyordu, cik cik ötüp 
O'güzelim diliyle 

“Yavrum seni çok seviyorum” 
“Göklerden bile çok” 


Gagasını uzatıp 
Besliyordu yavruyu 
Getiriyordu ona 
Dereden billur suyu 


Bizim de evimizde 
Ana kuştur annemiz 
/Anne kıymetini 

Çok öğrenmeliyiz biz. 


Taner Perman-BURSA 


| 1) 


KAÇ KAŞIK 
Adamın biri, lokantaya gider ve 
garsona Sorar: 
-Bir porsiyon kurufasulye 
para? 
-Elli lira efendim. 
-Bir porsiyonda ortalama kaç kaşık yemek var? 
-Şöyle-böyle 20 kaşık. 
“-Yani her kaşığı 2.5 lira. Öyleyse 
bana dört kaşıklık bir porsiyon getirir 
misiniz? 


kaç 


Nur Albayrak- ANKARA 


Zafer TOKUŞ— ADAPAZARI 


HEYKELTRAŞ 
Kadın, ruh doktoruna: 
-Aman doktor bey, Kocama birşeyler 


oluyor. 

-Ne gibi? 

-Ne bileyim? Heykeltraşım diye 
şehirdeki bütün heykellerin kafalarını 
traş ediyor. 


Akif Öztaş/NİĞDE 


İSRAF 


Newyork'ta bir ev kadını camları 
silerken nasılsa başaşağı düşmüş ve bir çöp 
bidonuna çakılıp kalmıştı. Tam o sırada 
oradan geçen bir Çinli,kadını o durumda 


görünce söylendi: 


-Bu Amerikalılar çok tuhaf insanlar 
“doğrusu. İşi biten hizmetçileri bile çöpe 
atıyorlar. Böylesi israf bizde bile görülmez. 


Sabahattin Dinçer-TRABZON 


ğ 


Serdar BABAYİĞİT— HENDEK 


Şengül KARDEŞLER— NEVŞEHİR 


SON SINAV 

Yarı yıl tatiline bir şey kalmadı. 
Son sınavlar yapılıyor. Aslında öğretmenin sorduğu soru hiç de zor değil. 
Ama Ahmet ter döküp duruyor. 

Sorulan, en zengin maden 
kömürü yataklarının bulunduğu ilimizin hangisi olduğu. 

Bari siz, karatahtadaki hartleri 
düzene koyup bu ilimizin hangisi 
olduğunu bularak Ahmet'e yardım 
ediverin. 


Bilmece 
Bulmaca 


DİKKATİNİZİ ÖLÇÜN 


Hasan bey üzülmekte pek de haksız 
değil. Tamirci Kâmil usta işi zamanında 
yetiştirememiş. 

Ancak bu resmi çizen ressam da, kopya 
çıkarırken hatalar yapmış. İlk bakışta 
birbirinin aynı gibi görünen iki resim 
arasında tam sekiz fark var. İsterseniz neler 
olduğunu bulmaya çalışın. 


Ne var, ne yok? 


ÖNCE BAK, SONRA BUL 


Havalar sakat. Kâh açıyor, kâh soğuyor. Kendine biraz dikkat etmeyenlerin hasta olması işten değil. Bu resimde tedbirsiz bir ailenin durumunu görüyorsunuz 

Siz bu resimden Yararlanıp, kendinizin ve arkadaşlarınızın hafıza gücünü 
ölçebilirsiniz. 

Sorular bölümünü kapatıp, oyuna katılanlara resmi gösterin. Yarım dakika 
süre ile dikkatle incelemelerini söyleyin. Sonra, birer kâğıt kalem vererek 
soracağınız Soruların cevaplarını yazmalarını isteyin. 

Her doğru cevap 1 puan kabul edilirse, kimin hafızasının daha kuvvetli olduğu ortaya çıkar. 


Sorular: 
1- Odada oturulacak kaç yer var? 
2- Aile fertlerinden hangisi telefonla doktor Çağırıyor? 
3- Köpek neyin içinde duruyor? 
4- Duvardaki resim çerçevesinin içinde ne görülüyor? 
5- Odada kac lâmba var? 
6- Böynunda atkı olan kimler? 
7- Şişe nerede duruyor? 
8- Kim mendilte burnunu siliyor? 
9- Küçük maSanın çekmecesi var mi? 
10- Odada köpekten başka hangi hayvan var? 


AYI VE BAL 


engeller var. Kovanlardan sadece birine ulaşabilecek. 


Ayıların balı çok sevdikleri bilinir. Bu da, balın kokusunu almış. 
Elinden gelse, kovanların hepsindeki balları yiyecek ama, yollarda 


Bize sorulan da anne ayının hangi kovana gidebileceği. 
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yalla ul 
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KİKİK 


KİKİ|KİK 


SON HARFE DİKKAT 


1-Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu 
dış etkenlerden koruyan bölüm. 
2-Pek çok cinsi olan, besleyici bir 
su ürünü. 


3-Bitkilerin, çoğu güzel kokulu e 


olan renkli kısımları. 

4-Bele sarılan uzun, enli kumaş. 
5-Manda yavrusu. 

6-Verimsiz, bitki yetişmesine elverişsiz. 

7-İnsana çok yararlı, sadık bir 
hayvan. 


— 
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ŞİFRELİ SAYILAR 


Bu işlemlerde rakam yerine 
şekiller kullanılmış. Her şeklin bir 
sayı değeri var. Hangi şeklin hangi 
sayı yerine kullanıldığı bulununca 
bütün işlemler doğru çıkıyor 

Hemen söyleyelim, en üst 
sırada en soldaki ikili grubun sayı 
değeri 38. En fazla kullanılan şeklin 


UDROY 
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YviDunu Ç 


sayı değeri de 4. İşte üç şeklin sayı 
değerini öğrendiniz. 

Bu rakamları yerlerine yazdık- 
tan sonra dikkatinizi en üst sıradaki 
çarpma işlemine verirseniz işiniz 
kolaylaşır. Diğer şekillerin de hangi 
sayıların yerine kullanılmış oldugunu bulabilirsiniz. 
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RADIM... 


GEÇİYORDU 


“O gün, bakkaldan Ülker Çokoprens almıştım. 
Ülker Çokoprens, iki kocaman bisküvisi ve ortada 
çikolatalı kremasıyla her zamanki gibi nefisti! 
Kurnaz tilki sokuldu. Ağzını şapırdatarak, 

Nasıl, güzel mi? diye sordu. 

Güya beni konuşturacak, Ülker Çokoprens'i 
kapacak. Yutar mıyım! 

Çokoprens'imi sıkı sıkı tuttum, Tabii dedim. 
Oh olsun kerataya. 


Siz de, Ülker Çokoprens aldığınızda, N d 
kurnazlara dikkat edin.” üç > 


ÇOKOPRENS 


